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Khoảng thời gian từ tháng 4.1979 đến tháng 7.1985 nhóm Thái 29 đặt trọng tâm hoạt 
động vào: „Tình thương hướng về quê nhà“ do con chim đầu đàn của nhóm Hardjono 
Francois Maniquant đặt ra và hướng dẫn về mặt tinh thần. 

Hardjono người ở lại quê 
nhà sau biến cố 30.4.1975, 
ông sống với nhóm anh chị 
em Subud, liên lạc, khuyến 
khích, gom góp họ lại, cùng 
nhau tập latihan, an ủi nhau 
về tinh thần. Khi ông về lại 
quê hương của ông, nước 
Pháp, xứ sở mà ông mang 
quốc tịch, nhưng ông chỉ 
nhận là quê hương thứ hai 
của mình. Quê hương thứ 
nhất của ông là xứ Việt Nam 
nghèo nàn, nơi có những 
người Subud thương yêu 
của ông. 

Việc đầu tiên khi ông đặt 
chân lên đất Pháp là ông 
đáp chuyến xe lửa đi Áo 

ngay, nơi có nhóm nhỏ Subud Việt Nam, võn vẹn chỉ có 29 người vừa người lớn và trẻ 
em, được anh Hassan Vogel đặt cho cái tên Thái 29, khi nhóm này vượt biên trôi dạt vào 
Songhla miền Nam nước Thái. 

Do tin tức của Hardjono, nhóm Thái 29 bắt đầu gói những hộp quà nho nhỏ chuyển gửi về 
quê nhà cho anh chị em Subud. Món quà không trị giá là bao nhiêu vì ngân quỹ nhóm cũng 
có giới hạn. Ngân quỹ chỉ là những khoảng tiền nhỏ anh chị em trong nhóm đóng góp hàng 
năm. Nhóm Thái 29 chỉ gói gém trong những hộp quà nhỏ đó một „tình thương“ của nhóm 
đối với anh chị em còn ở lại. 

Trong khoảng thời gian này, đứng ra mua quà, gói và gửi về quê nhà đều do công khó của 
dì Tư và Daryati Xuân, hai mẹ con đảm nhận công việc cực nhọc này. Ngoài ra, những biên 
bản các buỗi họp cũng do một tay bà thủ quỹ Daryati đánh máy. Nhóm Thái 29 nghèo đến 
nổi không có được một đánh chữ, bà thủ quỹ phải gõ lén trong sở làm. Tuy vậy còn khá hơn 
khoảng thời gian trước đó từ năm 1975 đến 1979, hai ông thư ký nhóm Mawardi Hậu trước 
và Hoàn Toàn sau đều phải viết báo cáo bằng tay.  

Đất Áo chỉ là trạm dừng của một số lớn người trong nhóm, họ đi cùng nhau, bềnh bồng 
sống chết bên nhau trên biển Đông, đến đất này làm việc bên nhau, rồi lại ra đi. Người đi 
Úc lập nghiệp, kẻ tới Mỹ đoàn tụ gia đình, sau cùng chỉ còn lại một số ít chọn đất Áo làm 
quê hương thứ hai. 

Thành phần chủ lực làm việc của nhóm đều sang Mỹ, thế nên sau năm 1982 thì nhóm hầu 
như ngưng hoạt động. Khoảng tiền niên liễm cuối cùng còn sót lại được chuyển sang Mỹ 
cho anh chị em bên đó quản trị. Kể từ đó tiền niên liễm cũng không còn được thu.   

Nhóm Thái 29 chỉ còn trong kỷ niệm, người trong nhóm đã tản mác bốn phương trời, có kẻ 
đã bỏ cuộc chơi và chỉ còn nối với nhau bằng sợi dây latihan, tuy nhiên cho dù có xa nhau 
họ vẫn coi nhau như anh chị em ruột thịt trong nhà.         
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